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Scherzando

Programma concert op Wereldvrededag
Donderdag 21 september 2023 
Onder leiding van Reinhard Reed Findenegg
Met medewerking van het Utrechtsch Studenten Concert, 
Zangschool Utrecht en sopraan Pien Straesser

The Peacemakers
Karl Jenkins
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•	Wilt	u	uw	mobiele	telefoon	uitzetten?	
•	Er	is	geen	pauze	tijdens	dit	concert.	
•	Na	afloop	kunt	u	gezellig	napraten.
	 Tegen	inlevering	van	uw	kaartje	ontvangt	u	dan	een	gratis	drankje.
	 Eventuele	volgende	drankjes	zijn	verkrijgbaar	tegen	redelijke	prijzen.

Hartelijk	welkom	bij	ons	concert 
op	deze	Wereldvrededag

Vrede in onze wereld: wie verlangt er niet intens naar vrede en wie zou daar niet 
dolgraag een persoonlijke bijdrage aan willen geven?

Via	een	lid	van	Scherzando	kwamen	wij	op	het	spoor	van	een	Zwitsers	initiatief	
om	op	21	september	2023,	Wereldvrededag,	een	muzikale	estafette	te	vormen	
die	op	die	dag	letterlijk	de	wereld	rondgaat	met	het	uitvoeren	van	Karl	Jenkins’	 
‘The	Peacemakers’.

Dit	initiatief	werd	voorgelegd	aan	het	bestuur.	Dirigent,	bestuur	en	muziek- 
commissie	hoefden	niet	lang	na	te	denken.	Plannen	werden	direct	aangepast	en	
Scherzando	maakte	zich	met	veel	enthousiasme	op	om	een	muzikale	bijdrage	te	
gaan	leveren	en	zo	ons	aller	diepe	verlangen	naar	vrede	in	de	wereld	vorm	en	
inhoud	te	geven.	

Zeven	maanden	lang	hebben	wij	dit	stuk	mogen	instuderen.	Zeven	maanden	lang	
hebben	wij	ons	kunnen	inleven	in	wat	inspirerende	personen	als	bijvoorbeeld	
Martin	Luther	King,	Nelson	Mandela,	Gandhi,	Moeder	Teresa	en	Anne	Frank	 
de	wereld	als	vredesboodschap	hebben	willen	meegeven.	Onze	dirigent	Reinhard	 
heeft	ons	meegenomen	in	deze	beleving	en	ons	laten	horen	en	invoelen	hoe	 
treffend	Jenkins	deze	boodschap	laat	doorklinken	in	zijn	muziek.	

En	vandaag	is	het	zo	ver:	u	gaat	met	ons	mee	op	een	muzikale	reis,	een	reis	 
die	een	paar	uur	geleden	begonnen	is	in	Nieuw-Zeeland	en	na	ons,	telkens	een	
uur	in	de	tijd	verschoven,	uitgevoerd	gaat	worden	door	koren	in	andere	landen.	 
En	alle	koren	met	dezelfde	intentie:	muzikaal	en	vanuit	het	hart	bijdragen	aan	
vrede	in	de	wereld.

In	dit	programmaboekje	geven	wij	u	kort	overzicht	van	het	ontstaan	van	 
‘The	Peacemakers’,	een	inkijkje	in	de	drijfveren	van	de	componist	Karl	Jenkins,	 
de	opbouw	van	het	muziekstuk,	de	samenstelling	van	koren	en	orkest	en	de	 
bezielende	teksten	waarin	hoop	op	geweldloosheid	doorklinkt,	maar	ook	een	
duidelijke	oproep:	vrede	in	de	wereld	begint	altijd	met	innerlijke	vrede.	
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Karl	Jenkins	en	The	Peacemakers

Karl	Jenkins	werd	geboren	in	1944	in	Wales	in	een	muzikaal	nest.	Zijn	vader	was	
organist	en	zoon	Karl	werd	opgeleid	als	klassiek	hoboïst.	Karl	maakte	deel	uit	van	
twee	Engelse	jazz-	en	rockbands:	Nucleus	en	The	Soft	Machine.	Hij	was	daarin	
toetsenist,	speelde	saxofoon	en	de	houten	blaasinstrumenten.	Toen	The	Soft	
Machine	in	1984	uiteenviel	ging	Jenkins	zich	toeleggen	op	het	componeren	van	
reclamemuziek.
Jenkins	componeerde	ook	grote	werken.	Kenmerkend	voor	zijn	stijl	is	het	gebruik	
van	cross-over:	hij	laat	zich	inspireren	door	allerlei	muzikale	tradities	en	gebruikt	
veel	soorten	muziek	door	elkaar.	Een	bekend	werk	van	hem	is	The	Armed	Man,	 
dat	Scherzando	in	2015	uitvoerde;	misschien	was	u	daar	wel	bij!	Maar	ook	in	 
The	Peacemakers	is	zijn	kenmerkende	stijl	goed	te	horen.	

Hoe ontstond The Peacemakers? 

The	Armed	Man	(a	Mass	for	Peace)	uit	1999	is	een	indrukwekkend	muziekstuk	met	
aan	het	eind	de	indringende	oproep:	‘Liever	vrede	dan	altijd	maar	oorlog’.	 
The	Peacemakers	uit	2011	lijkt	daarmee	een	logisch	vervolg	op	The	Armed	Man.	 
Hij	wilde	een	groots	werk	maken	dat	het	belang	van	vrede	voor	iedereen	
wereldwijd	benadrukt.
Jenkins	ging	op	zoek	naar	een	aantal	iconische	boodschappers	van	vrede,	die	hij 
Peacemakers	noemt.	Boodschappers	uit	verschillende	culturen	en	religies,	

perioden	en	werelddelen,	die	veel	voor	de	vrede	hebben	betekend	of	voor	wie	
vrede	belangrijk	was.	Boodschappers	uit	deze	en	de	vorige	eeuw	zoals	Nelson	
Mandela,	Moeder	Teresa,	Mahatma	Ghandhi,	Martin	Luther	King,	Anne	Frank	en	
de	Dalai	Lama.	Maar	ook	mensen	van	eeuwen	daarvoor	zoals	Franciscus	van	Assisi,	
de	Perzische	dichter	Rumi	en	de	Russisch-orthodoxe	monnik	Seraphim	van	Sarov.

Hij	verwerkte	uitspraken	van	deze	Peacemakers	door	het	muziekstuk	heen	en	
gebruikte	daarnaast	teksten	uit	diverse	heilige	boeken	zoals	de	Thora,	de	Koran	
en	de	Bijbel,	maar	ook	teksten	uit	Oosterse	geschriften.	Zo	ontstond	er	een	
collage	van	teksten	uit	de	hele	wereld	met	als	overkoepelend	thema	de	roep	
om	Wereldvrede	in	vele	talen.	Een	oproep,	die	als	een	soort	mantra	regelmatig	
terugkomt	in	The	Peacemakers.

Bij	het	componeren	gebruikte	hij	muziekstijlen	uit	de	hele	wereld.	Ook	verwerkte	
hij	een	aantal	bijzondere	instrumenten	uit	diverse	werelddelen	in	het	stuk,	die	
vaak	aansluiten	bij	de	muzikale	traditie	van	de	Peacemaker	in	dat	deel.	Denk	aan	
een	fluit	en	een	trom	uit	India	en	een	Ierse	doedelzak.	Zo	benadrukte	Jenkins	ook	
muzikaal	dat	vrede	van	belang	voor	de	hele	wereld	is.

Tijdens het zingen worden beelden en uitspraken geprojecteerd van de Peacemaker 
wiens teksten in dat deel voorkomen.
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Wat	gebeurt	er	vandaag	nog	meer?	

Koorestafette 
Vandaag	is	het	21	september:	Internationale	Wereldvrededag.	Het	is	het	hoogte-
punt	van	de	Vredesweek,	waarin	allerlei	activiteiten	plaatsvinden,	in	Nederland	 
en	in	vele	andere	landen,	rondom	het	thema	VREDE.	
Het	is	bijzonder	dat	dit	concert	op	deze	dag	en	tijd	deel	uitmaakt	van	een	koor-
estafette,	die	op	World	Peace	Day	is	begonnen	in	Wellington,	Nieuw-Zeeland.	 
Met	de	zon	mee	reist	het	concert	langs	Australië,	Japan,	India,	Afrika	en	Europa	 
om	te	eindigen	in	Santiago,	Chili.	
Scherzando	is	één	van	de	koren	die	aan	deze	estafette	deelneemt.	Elk	koor	zal	
de	Peacemakers	uitvoeren	in	de	eigen	tijdzone	om	ongeveer	20.00	uur.	Het	
middelpunt	van	deze	estafette	is	Luzern,	Zwitserland,	waar	ook	het	initiatief	voor	
deze	gebeurtenis	is	genomen.	

Project basisscholen 
Eerder	vandaag	hebben	verschillende	basisscholen	in	de	gemeente	Utrechtse	
Heuvelrug	deelgenomen	aan	een	door	Scherzando	geïnitieerde	Vredesactiviteit.	Zij	
hebben	keuzes	gemaakt	uit	het	woord	VREDE	en	een	twintig	vertalingen	daarvan	en	
deze	met	hun	schoolgenootjes	in	levensgrote	letters	op	honderden	meters	openbare	
weg	gekrijt.	Deze	vertalingen	van	het	woord	vrede	komen	allemaal	aan	bod	in	de	
stukken	die	wij	voor	u	gaan	zingen.	Door	ook	de	jeugd	bij	de	vredesactiviteiten	te	
betrekken,	moet	het	toch	mogelijk	zijn	om	gezamenlijk	vrede	waar	te	maken	en	door	
te	geven	aan	de	volgende	generaties.	Dit	mag	niet	bij	een	droom	blijven...
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Programma	The	Peacemakers													

Deel I

1.	Blessed	are	the	peacemakers
		 Jezus	Christus

2.	Fanfara
 

3.	Peace,	peace!	
	 Percy	Bysshe	Shelley

4.	I	offer	you	peace
	 Mahatma	Ghandi

5.	Inner	peace
	 Tenzin	Gyatso,	de	veertiende	Dalai	Lama

6.	Healing	Light:	a	Celtic	prayer
 

7.	Meditation:	Peace	is	….
	 Terry	Waite

8.	Evening	Prayer
 

9.	Solitude
	 Myrthe	van	der	Mullen,	viool	solo

Deel II
 
10.	Fiat	pax	in	virtute	tua
	 Moeder	Teresa	en	Albert	Schweitzer

11.	He	had	a	dream
	 Martin	Luther	King

12.	The	Dove
	 Carol	Barrat

13.	The	Peace	Prayer	of	St.	Francis	of	Assisi
	 Sint	Franciscus	van	Assisi

14.	One	Song
	 Sir	Thomas	Malory	en	Rumi

15.	Let	there	be	justice	for	all
	 Nelson	Mandela

16.	Dona	nobis	pacem
	 Bahá’u’lláh

17.	Anthem:	Peace,	triumphant	peace
	 Anne	Frank	en	Seraphim	van	Sarov
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Scherzando

Foto: Gusta ter Veen

Zangers	

Sopranen
Claar	Bergmans,	Wilma	Bruins,	Lies	Dekker,	Ine	Donk,	Ingrid	Esmeijer,	Barbera	
Groeneveld,	Marga	Hoonhout,	Lyda	de	Jong,	Franca	Kerstens,	Marieke	Koopman,	
Janneke	Kruse,	Anje	Kuizenga,	Anne	Mittelmeijer,	Doranda	Otten,	Angela	Polman,	
Cristi	Roedig,	Marian	Roorda,	Maike	Visser.	

Alten
Ineke	Bax,	Marjorie	Blok,	Nadamo	Bos,	Mieke	Brouwer,	Riny	van	der	Burg,	Gea	van	
Dam,	Ingrid	Doedens,	Emilie	van	Dooren,	Joop	Geerling,	Margreet	ten	Have,	
Sonja	Helmer,	Gerrie	Kik,	Hester	Kleinhans,	Anje	Leenders,	Berdien	Liefhebber,	
Trudy	Nieuwenhuijs,	Jeanne	Schaberg,	Birgit	van	Soest,	Jeanette	van	Ulden,	Helen	
Wolfs,	Olga	Zuiderwijk.

Tenoren
Sjoerd	Andringa,	Jean	Bergé,	Gerard	van	der	Boom,	Cor	van	Dam,	Age	Halma,	
Mauk	van	Heemstra,	Jef	Helmer,	Bob	van	Lierop,	Peter	Lustenhouwer,	Frits	van	
Vugt,	Wim	Zoet.

Bassen
Alfred	Balkema,	Adriaan	Blankenstein,	Nico	Blom,	Ewout	Costeris,	Piet	Heemskerk,	
Harry	van	der	Helm,	Jan	Huisman,	Cees	Klik,	Anton	Maas,	Christoph	Marthaler,	
Peter	Roorda,	Marcel	Schmeets,	Paul	Sloven,	Frans	van	Soest,	Jos	van	der	Splinter,	
Martin	van	der	Velden,	Vincent	de	Vries,	Hans	van	Willenswaard.

Scherzando 

Het koor met projectleden bij het Verzetsmonument
 in Park de Wildbaan in Driebergen. 

Scherzando	is,	de	naam	zegt	het	al,	een	koor	met	een	knipoog.	Het	is	opgericht	in	
1994	en	bestaat	uit	ca	45	enthousiaste	zangers	uit	Driebergen	en	omstreken.	

Wekelijks	wordt	op	maandagavond	in	De	Bron	gerepeteerd.	We	repeteren	serieus	
en	geconcentreerd,	maar	in	de	pauze	is	het	altijd	gezellig.	Het	koor	heeft	een	 
warme	sfeer,	waarbij	koorleden	in	elkaar	geïnteresseerd	zijn	en	om	elkaar	geven.	

Scherzando	heeft	in	de	loop	van	zijn	bestaan	heel	wat	gezongen.	Onze	laatste	grote	
concerten	waren	in	2018	Dido	en	Aeneas	van	Henry	Purcell,	in	2019	de	Carmina	
Burana	van	Carl	Orff	en	in	april	2022	de	Misa	Tango	van	Martin	Palmeri.	

Naast	grotere	werken	met	solisten	en/of	begeleiding	zingen	we	ook	graag	a	capella- 
liederen,	uit	de	Renaissance	tot	heden.

Voor	dit	concert	hebben	zich	22	projectleden	bij	ons	aangesloten.	Zij	hebben	zeven	
maanden	intensief	samen	met	ons	gerepeteerd.	Met	hun	steun	kunnen	we	dit	
grootse	werk	wat	meer	body	geven.	Componist	Karl	Jenkins	had	zelfs	1000	zangers	
in	gedachten,	toen	hij	dit	werk	componeerde.	
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Foto: Gusta ter Veen

Reinhard	Reed	Findenegg,	dirigent	

“Sinds	mijn	eerste	muzieklessen	heb	ik	genoten	van	muziek	maken	in	een	groep.	
Toch	heeft	het	daarna	nog	10	jaar	geduurd	voordat	ik	voor	het	eerst	een	koor	leidde.	 
Na	mijn	opleiding	muziekregistratie	aan	het	Koninklijk	Conservatorium	Den	Haag,	
studeerde	ik	twee	jaar	aan	het	muziekpedagogisch	instituut	Zoltán	Kodály	in	
Kecskemét,	Hongarije	waar	ik	naast	methodiek	ook	piano,	zang	en	koordirectie	
studeerde.	Daarna	wist	ik	dat	ik	muziekdocent	wilde	worden	en	dat	koorleiden	een	
deel	van	mijn	beroep	zou	zijn.	Ik	vind	het	fantastisch	als	de	stemmen	van	een	groep	
mensen	samensmelten	tot	één,	en	hoe	de	tekst	in	koormuziek	wordt	ingekleurd.
Ik	heb	sindsdien	altijd	koren	geleid,	maar	alleen	bij	Scherzando	ben	ik	al	16	jaar	
gebleven.	Scherzando	is	een	hechte	en	gemotiveerde	groep	die	mij	steeds	weer	in-
spireert	om	naar	Driebergen	te	reizen	voor	repetities	en	uitvoeringen.	Ik	beleef	veel	
plezier	aan	de	gezelligheid	en	gedrevenheid,	hoe	we	samen	programma’s	ontwikke-
len,	werken	aan	de	verbetering	van	onze	uitvoeringen	en	successen	kunnen	vieren.

Ik	ervaar	The	Peacemakers	als	een	warm	bubbelbad,	een	soort	droomwereld.	
Jenkins	heeft	allerlei	verschillende	manieren	van	kijken	naar	vrede	bij	elkaar	ge-
bracht.	Denk	aan:	verdraagzaamheid	als	vrede,	liefde	als	vrede	of	niet	discrimineren	
als	vrede.	Hij	gebruikt	diverse	soorten	muziek:	volks,	popachtig,	klassiek,	religieuze	
hymnes,	enz.	en	diverse	bijzondere	muziekinstrumenten	uit	de	hele	wereld.	
Het	instuderen	van	The	Peacemakers	bleek	uiteindelijk	veel	complexer	dan	het	uit	
een	eerste	blik	op	de	bladmuziek	leek.	Het	vereiste	heel	nauwkeurig	en	intensief	
repeteren,	maar	dat	kan	Scherzando	en	daar	groeit	het	koor	ook	weer	van.“	

Het	Utrechtsch	Studenten	Concert

Het	Utrechtsch	Studenten	Concert	werd	opgericht	in	1823	en	mag	zich	met	haar	
200-jarig	bestaan	het	oudste	studentenorkest	van	Nederland	noemen.	De	basis	
van	het	orkest	wordt	gevormd	door	ruim	80	enthousiaste	studenten	die	naast	hun	
studie	veel	tijd	vrijmaken	voor	muziek.	Al	meer	dan	25	jaar	staat	het	orkest	onder	
de	bevlogen	leiding	van	dirigent	Bas	Pollard.
Lid	zijn	van	het	Utrechts	Studenten	Concert	betekent	een	studententijd	vol	
indrukwekkende	muziek!	Er	worden	namelijk	werken	uit	de	laatromantische	en	
vroegmoderne	periode	uitgevoerd.	Zo	zijn	er	op	de	lessenaars	regelmatig	werken	
van	componisten	als	R.	Strauss,	Bruckner	en	Mahler	te	vinden.	Maar	niets	is	te	gek	
voor	het	USConcert.	Traditiegetrouw	worden	de	lustra	gevierd	door	een	opera	op	
de	planken	te	zetten.	Tien	jaar	geleden	werd	een	rijnaak	omgebouwd	tot	drijvend	
operapodium	voor	uitvoeringen	van	Wagners	“Das	Rheingold”.	Dit	jaar	is	het	
orkest	opnieuw	de	uitdaging	aangegaan	met	de	spannende	opera	van	John	Adams	
“Doctor	Atomic”.
Naast	een	orkest,	is	het	USConcert	ook	een	plek	voor	gezelligheid.	Tientallen	com-
missies	organiseren	het	hele	jaar	door	leuke	activiteiten,	zoals	een	fietsdiner,	de	
USCulinair,	wandeltochten,	feestjes,	kamermuziekdagen	en	inmiddels	bijna	jaarlijks	
een	interorkestrale	voetbaldag.	Daarnaast	probeert	USconcert	ook	maatschappe-
lijk	relevante	activiteiten	te	organiseren.	Zo	spelen	ze	regelmatig	in	kleine	groepjes	
bij	het	Leger	des	Heils	en	heeft	de	EducaCie	muzieklessen	op	basisscholen	ver-
zorgd.	Al	deze	gezelligheid	en	vriendschap	buiten	het	spelen	om	vertalen	zich	naar	
een	enorm	enthousiast	en	bevlogen	orkest.
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Het	Utrechts	Kinderkoor	

 
Het	Utrechts	Kinderkoor	is	een	van	de	koren	van	de	Zangschool	Utrecht.	Deze	werd	
in	2000	opgericht	door	Thea	Bakker	om	kinderen	de	gelegenheid	te	geven	om	met	
hun	stem	op	hoog	niveau	te	musiceren.

In	de	zangschool	wordt	gewerkt	aan	de	kwaliteit	van	zingen,	aan	stemvorming,	
notenlezen,	podiumpresentatie	en	aan	het	plezier	in	zingen.

De	laatste	jaren	zongen	de	gevorderde	kinderen	(Utrechts	Kinderkoor,	Cappella	
Canta)	mee	in	diverse	grote	werken	waarbij	een	kinderkoor	wordt	gevraagd,	zoals	
The	Mass	of	the	Children	van	J.	Rutter,	Utrechts	Requiem,	Carmina	Burana	van	 
C.	Orff,	Matthäuspassion	van	J.S.	Bach.	Het	Utrechts	Kinderkoor	behaalde	in	2022	
voor	de	vijfde	keer	een	Eerste	Prijs	op	het	Europees	Muziekfestival	in	Neerpelt.	Het	
studentenkoor	Intonacatore	deed	voor	de	eerste	keer	mee	en	behaalde	een	Eerste	
Prijs	Cum	Laude.	De	kinderen	staan	regelmatig	op	grote	podia	zoals	Muziekgebouw	
aan	‘t	IJ,	Nationale	Opera,	Concertgebouw	en	muziekcentrum	Tivoli/Vredenburg.	
Maar	zij	doen	ook	mee	aan	tv-	en	radioprogramma’s.

Elk	kind	is	uniek	en	werkt	in	zijn	eigen	tempo	en	niveau.	De	lessen	van	de	diverse	
groepen	overlappen	elkaar	gedeeltelijk.	Op	deze	manier	kunnen	de	kinderen	van	
elkaar	leren	en	als	ze	mogen	doorstromen	naar	de	volgende	groep,	kennen	ze	
elkaar	al.	Zo	leren	ze	ook	om	samen	te	werken	en	naar	elkaar	te	luisteren.

Pien	Straesser,	sopraan 

“Mijn	opleiding	deed	ik	aan	de	Hogeschool	voor	de	Kunsten	Amsterdam	en	
Utrecht,	waar	ik	in	1998	mijn	diploma	behaalde.	Ik	volgde	masterclasses	van	
o.a.	Peter	Elkus,	Ron	Murdock	en	Klesie	Kelly-Moog.	Omdat	ik	graag	mijn	liefde	
voor	muziek	doorgeef,	ging	ik	terug	naar	het	conservatorium	te	Amsterdam	en	
studeerde	in	2019	af	als	docent	muziek.	Ik	geef	nu,	naast	zingen	en	zanglessen,	ook	
muzieklessen	in	het	basis-	en	voortgezet	onderwijs.

Ik	heb	veel	hedendaagse	muziek	gezongen,	o.a.	Pierrot	Lunaire	van	Arnold	
Schönberg	en	liederen	van	Anton	Webern,	en	als	koorlid	meegewerkt	aan	
productie	van	het	Concertgebouworkest	zoals	Suor	Angelica	van	Puccini	en	het	
Requiem	van	Ligeti.	Ook	heb	ik	een	divers	repertoire	van	cantates	en	missen	
opgebouwd.	Samen	met	bandoneonist	Martin	de	Ruiter	breng	ik	de	Argentijnse	
Tango	ten	gehore.

Vorig	jaar	viel	ik	op	het	laatste	moment	in	bij	Scherzando,	als	solist	in	de	Misa	
Tango.	Dit	jaar	zing	ik	de	sopraansolo	in	The	Peacemakers,	een	nieuw	stuk	voor	
mij.	The	Armed	Man	van	Karl	Jenkins	ken	ik	wel,	dit	heb	ik	met	het	koor	van	
een	middelbare	school	ingestudeerd,	een	prachtig	stuk.	Ik	verheug	me	er	dan	
ook	op	om	The	Peacemakers	uit	te	voeren	en	zo	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	
Wereldvrededag.”
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1 – Blessed are the peacemakers
 Jezus	Christus	

Blessed	are	the	Peacemakers,	for	they	
will	be	called	the	children	of	God.
Shalom.	Shanti.	Salam.

2 – Fanfara
Het	woord	vrede	in	21	talen,	
waaronder	het	Nederlands.	

3 – Peace, peace!
 Percy	Bysshe	Shelley

Peace,	peace!	He	is	not	dead,	he	doth	
not	sleep.
He	hath	awakened	from	the	dream	of	
life.
‘Tis	we,	who	lost	in	stormy	visions,	 
keep	with	phantoms	an	unprofitable	
strife.
Shalom.	Shanti.	Shlama.	Salam.

4 – I offer you peace
	 Mahatma	Ghandi

I	offer	you	peace.	I	offer	you	love.	 
I	offer	you	friendship.	I	see	your	beauty.	 
I	hear	your	need.	I	feel	your	feelings.	
My	wisdom	flows	from	the	Highest	
Source.	I	salute	that	Source	in	you. 
Let	us	work	together	for	unity	and	love	
…	an	eye	for	an	eye	leaves	the	whole	
world	blind.

5 – Inner peace
	 Tenzin	Gyatso,	de	veertiende	Dalai	Lama

We	can	never	have	peace	in	the	world	
if	we	neglect	the	inner	world	and	don’t	
make	peace	with	ourselves.	Inner	
peace.	World	peace	must	develop	out	
of	inner	peace.
Peace	starts	within	each	one	of	us.	
When	we	have	inner	peace	we	can	be	
at	peace	with	those	around	us.

Teksten

6 – Healing light: a Celtic prayer
Deep	peace	of	the	running	wave	to	you.
Deep	peace	of	the	flowing	air	to	you.
Deep	peace	of	the	quiet	earth	to	you.	
Amen.
Deep	peace	of	the	shining	stars	to	you.
Deep	peace	of	the	gentle	night	to	you.

Moon	and	stars	pour	their	healing	light	
on	you.	Amen.
Deep	peace	of	Christ,	the	light	of	the	
world,	to	you,
Deep	peace	of	Christ	to	you.
Amen.

7 – Meditation: Peace is …
	 Terry	Waite

Peace	is	the	fragile	meeting
of	two	souls	in	harmony.

Peace	is	an	embrace
that	protects	and	heals.

Peace	is	a	reconciling
of	opposites.

Peace	is	rooted	in	love.
It	lies	in	the	heart,
waiting	to	be	nourished,
blossom
and	flourish
until	it	embraces	the	world.

May	we	know	the	harmony	of	peace.
May	we	sing	the	harmony	of	peace.
Until	in	the	last	of	days
we	rest	in	peace.
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8 – Evening Prayer
Matthew,	Mark,	Luke	and	John,
bless	this	bed	that	I	lie	on.
Before	I	lay	me	down	to	sleep,
I	pray	the	Lord	my	soul	to	keep.

Four	corners	to	my	bed,
four	angels	there	are	spread;
Two	at	the	foot,	two	at	the	head:
four	to	carry	me	when	I’m	dead.

I	go	by	sea,	I	go	by	land:
the	Lord	made	me	with	his	right	hand.
Should	any	danger	come	to	me,
sweet	Jesus	Christ	deliver	me.

He’s	my	branch	and	I’m	the	flower,
pray	God	send	me	a	happy	hour;
And	should	I	die	before	I	wake,
I	pray	the	Lord	my	soul	to	take.

9 – Solitude   
 

  

10 – Fiat pax in virtute tua
	 Moeder	Teresa	en	Albert	Schweitzer

Fiat	pax	in	virtute	tua	et	abundantia	in	
turribus	tuis.
Propter	fratres	meos	et	proximus	meos	
loquebar	pacem	de	te.

Peace	begins	with	a	smile.	If	we	have	
no	peace,	it	is	because	we	have	forgot-
ten	that	we	belong	to	each	other.

Peace	be	within	thy	walls	and	 
prosperity	within	the	palaces.
For	my	brethren	and	companions’	sakes	
I	will	now	say,	Peace	be	within	thee.

The	important	thing	in	life	is	the	traces	
of	love	that	we	leave	behind	when	we	
have	to	leave	unasked	and	say	farewell.	
Amen.

And	the	true	servants	of	the	All-
Merciful	walk	the	earth	with	humility,	
and	when	the	ignorant	address	them	
they	say,	“Peace”.	Amen.

11 – He had a dream
	 Martin	Luther	King

He	had	a	dream	that	all	mankind	could	
live	together	in	peace	and	harmony.
He	had	a	dream	that	people	of	different	
colours	and	creeds	could	live	together.

He	had	a	dream	that	every	valley	shall	
be	exalted,	every	mountain	and	hill	
shall	be	made	low:	and	the	crooked	
shall	be	made	straight,	and	the	rough	
places	plain.	And	the	glory	of	the	Lord	
shall	be	revealed,	and	all	flesh	shall	see	
it	together.

That	was	his	dream.	He	had	a	dream.

12 – The Dove 
 Carol	Barrat	

Dove	of	peace	fly	here	to	find	us,
feathers	softly	stroking	the	earth.
Dove	of	peace	so	soft,	so	silent,
please	protect	each	innocent	birth.

Dove	of	peace	we	reach	to	touch	you,
pure	and	white,	please	comfort	our	
fears.
Spread	contentment	gently	near	us,
spread	your	wings	and	dry	all	our	tears.

Dove	of	peace	fly	here	to	find	us,
feathers	caught	in	circles	of	light.
Dove	of	peace	so	soft,	so	silent,
turn	each	day	to	sweet	sleep	each	night.
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15 – Let there be justice for all
	 Nelson	Mandela	

After	climbing	a	great	hill	one	finds	that	
there	are	many	more	hills	to	climb.	 
I	have	taken	a	moment	here	to	rest,	to	
steal	a	view	of	the	glorious	vista	that	
surrounds	me,	to	look	back	on	the	 
distance	I	have	come.	But	I	can	rest	only	
for	a	moment,	for	with	freedom	come	
responsibilities,	and	I	dare	not	linger,	
for	my	long	walk	is	not	yet	ended.

Let	there	be	justice	for	all.	Let	there	
be	peace	for	all.	Let	there	be	work,	
bread,	water	and	salt	for	all.	Let	each	
know	that	for	each	the	body,	the	mind	
and	the	soul	have	been	freed	to	fulfil	
themselves.

16 – Dona nobis pacem
	 Bahá’u’lláh	

Lord	give	us	peace.
Dona	nobis	pacem.

The	world	is	but	one	country,	and	 
mankind	its	citizens.	We	are	all	fruits	of	
one	tree	and	leaves	of	one	branch.

17 – Anthem:  
 Peace, triumphant peace
 Anne	Frank	en	Seraphim	van	Sarov

Peace,	triumphant	peace	shall	reign	on	
Earth	some	day.
Pray	for	peace	and	make	your	words	
echo	round	the	world	for	peace	one	
day,	on	Earth	one	day,	that	wondrous	
day	when	the	world	has	peace,	glorious	
peace,	such	peace.

When	will	such	lasting	peace	arrive	on	
that	wondrous	day	on	this	our	Earth?
May	all	our	paths	meet	up	and	lead	to	
one	holy	place	where	peace	shall	reign	
in	our	hearts,	one	wondrous	day,	when	
the	world	has	peace,	glorious	peace,	
such	peace.

How	wonderful	it	is	that	no-one	need	
wait	a	single	moment	before	starting	to	
improve	the	world.

Embrace	the	spirit	of	peace	 
and	thousands	of	souls	around	you 
will	be	saved.

13 – The Peace Prayer  
 of St. Francis of Assisi
	 Sint	Franciscus	van	Assisi

O	Lord,	make	me	an	instrument	of 
thy	peace,
where	there	is	hatred,	let	me	sow	love;
where	there	is	injury,	pardon;
where	there	is	discord,	harmony;
where	there	is	doubt,	faith;
where	there	is	despair,	hope;
where	there	is	darkness,	light;
where	there	is	sorrow,	joy;

O	Divine	Master,	grant	that	I	may	not 
so	much	seek
to	be	consoled	as	to	console;
to	be	understood	as	to	understand;
to	be	loved	as	to	love;
it	is	in	pardoning	that	we	are	pardoned;
it	is	in	dying	that	we	are	born	 
to	eternal	life.

14 – One Song
	 Sir	Thomas	Malory	en	Rumi	

No	more	war.	
Better	is	peace	than	always	war.
Better	is	peace	than	evermore	war.

Refrein:
All	religions.	All	this	singing.	One	song.
Peace	be	with	you.

Blessed	peace,	blessed	peace,	take	away	
torment	and	be	at	peace.	Please	make	
our	future	a	world	without	war.	

Refrein 

Give	us	a	future	that	we	can	call	our	own.
Grant	us	a	life	where	love	and	peace	
surround	us.
Bended	knees,	folded	hands,	listen	to	
prayers	from	many	lands.
Crying	for	mercy	and	pleading	for	peace.

Refrein

Sing	one	song,	sing	peace	be	with	you.
Refrein.	Shalom.	

Give	us	a	future	free	from	dark	despair
Pilgrims	who	take	the	light	of	the	world	
to	share.
No	more	war,	no	more	war.
Better	is	peace	than	always	war.
Better	is	peace	than	evermore	war.

All	religions.	All	this	singing.	One	song.
Peace	be	with	you.



22 23

Welkom	bij	Scherzando	

Meezingen?
Scherzando	staat	open	voor	nieuwe	leden.	We	zoeken	nog	een	goede	tenor,	een	
goede	alt	en	een	hoge	sopraan.	Interesse	om	mee	te	zingen?	
We	repeteren	op	maandagavond	in	De	Bron	in	Driebergen.	
Misschien	wilt	u	een	keer	de	sfeer	tijdens	een	repetitie	proeven.	
Neem	dan	vooraf	even	contact	op	met	onze	secretaris	Jeanne	Schaberg	via 
secretaris@scherzandokoor.nl.	

Ons volgende optreden:
Op	zondagmiddag	10	december	kunt	u	ons	horen	tijdens	een	jubileumconcert	van 
het	Kamer	Orkest	Driebergen,	dat	dit	jaar	35	jaar	bestaat.	We	zullen	dan	de	 
Cantique	de	Jean	Racine	van	Fauré	en	een	aantal	delen	van	de	Liebeslieder	Walzer	
van	Brahms	zingen.
Op	onze	website	scherzandokoor.nl	kunt	u	binnenkort	meer	informatie	vinden	over	
dit	optreden.	

Met	elkaar	maken	we	het	mogelijk

Wij bedanken:
• De	projectleden,	die	ons	voor	dit	project	hebben	versterkt.	Ze	hebben	7	maanden 
intensief	met	ons	gerepeteerd.	

•	Nobuko	Takahashi,	die	ons	tijdens	een	aantal	repetities	uitstekend	heeft	begeleid	
op	de	piano.

•	De	vrijwilligers	van	Scherzando,	vaak	familie	van	koorleden.
•	Onze	huisfotograaf	Gusta	ter	Veen.	
•	Vormgever	Marianne	de	Neef,	die	de	flyer	en	poster	met	de	duif	ontwierp.	Ook	
de	vormgeving	van	dit	programmaboekje	is	van	haar	hand.		

•	De	medewerkers	van	de	Grote	Kerk.	
•	De	mensen	van	Boekhandel	Baas,	die	kaartjes	voor	ons	hebben	verkocht.
•	Het	Mien	van	‘t	Sant	Fonds,	het	Elise	Mathilde	Fonds	en	de	Stichting	Weldoen,	
die	deze	uitvoering	financieel	hebben	ondersteund.	
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